Dank aan Moeder Antonia voor 4380 dagen...
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Gisterenavond was het een warme,
levendige, ontroerende en kleurrijke
ontmoeting tussen de Kapittelleden en
Moeder Antonia, die haar hebben gedankt
en gevierd om 4380 dagen als Algemene
Overste van ons Instituut.

De geschiedenis werd even teruggedraaid en
de tocht ging over de grenzen heen van tijd
en ruimte: de vriendschap, de fijne menselijke verhoudingen, het
vertrouwen, de eerlijkheid, de innerlijkheid, de tederheid en de goede wil,
alles werd als in een film even teruggespoeld.

Deze dagen van “dank” werden afgesloten door gisteren een hele dag te
wijden als een levend dankmoment aan de Moeder. Een Kapittellid leidde
gedurende drie uur het feestgebeuren van dans, zang, Afrikaanse
spreekwoorden, anekdotes die telkens een daverend applaus deed
ontluiken.

Zo werd er een karrenvracht aan symbolische attenties verzameld: o.a.
een spotlicht, graankorrels, zonnebloemen, een schelp. Maar het mooiste
geschenk dat de Kapittelleden de Moeder hebben gegeven was “het boek
van Liefde” - de Bijbel.

We herinneren ons enkele historische momenten: het begin van het derde
millennium, de zaligverklaring van enkele zusters van Don Bosco, de
opening van verschillende gemeenschappen in de missies en over de
verste grenzen heen, de bezinning over de globalisatie, de relativiteit van
de ethiek, het liberalisme, de trouw aan het verbond, het evangelisch
burgerschap, de solidaire economie, het herstructureren, de spiritualiteit
van de communio.

Al deze historische momenten heeft deze vrouw van God op een
innemende manier weten te lezen: Moeder Antonia Colombo. Zij wist het
goede zaad te zaaien en de gevoelige snaar te raken. Zij wist de wijsheid
van het hart te verenigen met de wijsheid van de waarheid. Haar leven
was één en al dialoog met de Voorzienigheid.

Op al deze dankbetuigingen heeft Moeder Antonia telkens beantwoord met
de woorden van Paulus: “"Daarom zeg ik onophoudelijk dank...Steeds
gedenk ik u in mijn gebeden. Ik smeek de God van onze Heer Jezus
Christus, de Vader der heerlijkheid, u de Geest te geven van wijsheid en
openbaring om Hem waarachtig te kennen.”

Om dit levensboek te schrijven heeft de Algemene Overste heel wat tijd,
energie en enthousiasme geinvesteerd. Vooral heeft ze sterk de
apostolische innerlijkheid beklemtoond. Zelfs gisteren nog heeft ze haar
trouw aan God en aan de mens uitgedrukt door de woorden van Paulus te
citeren: “"Daarom buig ik mijn knieén voor de Vader, naar wie alle
vaderschap in de hemel en op aarde genoemd wordt. Moge Hij u in zijn
onmetelijke heerlijkheid geven dat uw diepste wezen machtig door zijn
Geest wordt gesterkt...” (cfr. Ef; 3,14vv)




Dit hoofdstuk uit de geschiedenis wordt nu afgesloten. Het Instituut van
de Dochters van Maria Hulp zal nu een ander beginnen te schrijven. Maar
allen behoren ze tot hetzelfde boek. En wij die deze geschiedenis hebben
mogen meemaken, wij zullen getuigen over deze Algemene Overste die
wist te vertrekken vanuit het leven zelf en het tot eenheid te brengen.



